Gemeenschappelijk gebed

Zoals een wever
draden met elkaar verbindt,
brengt U, Heilige Geest,

mensen samen.

Wij danken U
dat U ons aan elkaar gegeven hebt.
Hoe verscheiden we ook zijn,

U brengt ons bij elkaar.

Steeds opnieuw leert U ons
dat eenheid
het vertrekpunt blijft

te midden van onze verscheidenheid.

Als we met zijn allen
verankerd zijn in U,
dan blijven we verbonden.

Als we samen U zoeken,
dan vinden we elkaar.

Zegen ons met uw nabijheid
en vorm ons

tot een hechte gemeenschap
met elkaar.
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Over de gemeenschap waarvan ik lid ben

Gebed

Heilige Geest,

reik me die bril aan,

waardoor ik zie,

waar ik wel eens overheen kijk:
dat ik als gelovige

deel uitmaak

van een gemeenschap.

Dat dit zien

me helpt

om verder te kijken
dan mezelf alleen.

Leer me ook ontdekken
dat U het bent

die me met anderen verbindt.

Wees de behoeder
van deze eenheid,
maak ze vruchtbaar.

Open de ogen van mijn hart,
zodat ik de kansen zie tot groei,
voor mezelf en de gemeenschap
waartoe ik behoor.
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Bijbeltekst (Handelingen 2, 42-47)

De eerste christenen wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de
apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van
het brood en het gebed. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele
wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen. Allen die het
geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeen-
schappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen
naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar
de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen
hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en
stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring
dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.
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Beeld

Ik probeer me voor te stellen hoe de eerste christenen samenkwamen
en hoe ze hun gemeenschap opbouwden op basis van wat Jezus hun

geleerd had.

Pistes voor het gebed

* Ik houd de parochie- of geloofsgemeenschap waartoe ik behoor voor
ogen. Wanneer en hoe heb ik contact met (mensen van) die gemeen-
schap? Welke band heb ik met deze gemeenschap?

* Wat betekent voor mij de zondagse eucharistieviering?

* Zijn er andere activiteiten waarop ik (mensen van) de gemeenschap
ontmoet?

* Welke rol speelt deze gemeenschap in mijn christen-zijn? Wat ver-
wacht ik ervan?

* Van welke gemeenschap droom ik? Hoe zou die eruit zien?

Als afsluiting van mijn persoonlijk gebed noteer ik wat ik wil delen met
de anderen.
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