Gezamenlijk gebed

Wij zeggen wel eens,
dat U, Heilige Geest,
onzichtbaar bent,
maar dan vergeten

we te kijken

naar wat mensen
allemaal doen,
gedreven als ze worden

door U.

Wij willen U leren zien
in de bezieling

van waaruit mensen
anderen meedragen

in hun hart.

Zo vaak blijft U naamloos,

in de verborgen inzet
van zovelen.

Als mensen goed doen
voor een ander,
zijn we U op het spoor.

Wij willen U danken
omdat U de bron bent
waaruit wij altijd weer
kunnen putten.
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3 LICHT UIT, SPOT AAN, OM HET KLEINE TE ZIEN

Over de verborgen inzet en de vele vrijwilligers in

de gemeenschap

Gebed

U, Heilige Geest,

vraag ik om me te helpen

oog te hebben

voor al het goede

dat in mijn omgeving gebeurt.

Mensen doen zoveel
voor anderen.
Vaak gebeurt dat in het verborgene.

Ik wil dat leren zien
en waarderen.

Leer me te komen

tot die opmerkzaamheid
van hart die U herkent
in elke kleine goedheid

voor een ander gedaan.

Op die manier zie ik U
aan het werk

in wat mensen

voor elkaar doen.
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Bijbeltekst (Matteiis 13, 31-33)

Nog een gelijkenis hield Jezus hun voor: ‘Met het koninkrijk der he-
melen gaat het als met een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker
zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden, maar als het is opgescho-
ten, is het groter dan de struiken en wordt het een boom, zodat de vo-
gels van de hemel in zijn takken komen nestelen.” Nog een gelijkenis
vertelde Hij hun: ‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met
zuurdesem, die door een vrouw in drie maten meel werd verwerkt,
totdat het er helemaal van doortrokken was.’
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Beeld

Ik sta stil bij deze beelden en laat het effect van het mosterdzaadje en
het zuurdesem tot me doordringen.

Pistes voor het gebed

* Ik noem de namen van de mensen die zich inzetten voor onze ge-
meenschap en kijk ook naar mijn engagementen. Wie zijn de dra-
gers en de trekkers in onze gemeenschap? Waar zie ik vruchten van
hun inzet? Wie wordt er beter van?

* Hoe druk ik mijn waardering uit voor hen die bijdragen aan de
opbouw en werking van de gemeenschap?

* Weet ik mijzelf gewaardeerd voor wat ik doe?

* Welke verborgen talenten heb ik ontdekt in mijn omgeving? Hoe
kunnen we zorgen dat die ruimte krijgen om te groeien?

Als afsluiting van mijn persoonlijk gebed noteer ik wat ik wil delen met
de anderen.
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