GEZANGEN: IEDER MENS STAAT ZOEKEND IN HET LEVEN
(Antoniuslied)

Muziek:  Lut Dreesen

Bron 00:  Eenstemmige partituur, toegestuurd door de heer Raf Lust, voorzitter Processiecomité St.-Antonius van Padua, Achel.

Nota bene: De tekst en de muziek van dit jubileumlied werden geschreven en gecomponeerd ter gelegenheid van het feit dat het op 13 juni 2020, Antoniusdag, tweehonderd jaar
geleden was dat het naamfeest van Sint-Antonius van Padua voor het eerst in Achel gevierd werd. Het lied zou oorspronkelijk op die dag ten gehore worden gebracht,
maar alle festiviteiten rondom dit jubileum werden door de Coronacrisis uitgesteld tot Antoniusdag 13 juni 2021. Na welwillend overleg ziin de tekst en de muziek toch
eerder vriijgegeven voor opname in dit supplement.
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le - der mens staat zoe-kend in het le - ven, naar wat geld, naar eer en
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ook naar macht, maar het mooi - ste wordt ons toch ge - ge - ven
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als het licht steeds weer na donk' - re nacht. An - to - nius, wilt gi ons
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hel - pen zoe - ken naar dat - ge - ne wat er voor ons echt toe doet: Een
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ant-woord dat niet komt uit dik - ke boe - ken maar waar - in ons hart een diep ge -
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luk be - groet.
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