Gezamenlijk gebed

Heilige Geest,

geef stevigheid

aan onze tred

en neem onze aarzeling weg
om te getuigen

van de Blijde Boodschap.

Maak ons ervan bewust
hoe wij met ons leven
kunnen laten zien

wie U voor ons bent.

Fluister ons de juiste woorden in,
maak dat wij een taal

leren spreken

die mensen van vandaag

kan aanspreken.

Wij nemen U mee voor onderweg,.
Overlaad ons met moed en kracht.

Dan delen we U uit
aan iedereen

die we ontmoeten
op onze weg,.
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4 KOMDAT ZIEN

Over zichtbaar zijn en getuigen

Gebed

Heilige Geest,
ik wil wel een spreekbuis zijn van U,
maar ik weet niet goed

hoe ik dat het best kan doen.

Schenk me inzichrt,

help me op weg,

want ik wil getuigen

van de Blijde Boodschap.

Mensen mogen het weten
dat ik leef vanuit U.

U bent als een vuur
dat brandt in mij
en in onze gemeenschap.

Ik verlang dat anderen zien
welke kracht U kan zijn
welke trooster en bezieler.
Hoe U een thuis bent
voor al wie liefde zoekt

en die wil delen.
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Bijbeltekst (Matteiis 5, 13-16)

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordst,
waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om
weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht
van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een
berg ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te
zetten, maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen
in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie
goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken.
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Beeld

Ik beluister de opdracht van Jezus om zout en licht te zijn als een
oproep tot mij persoonlijk gericht.

Pistes voor het gebed

* Vind ik dat we als christenen zichtbaar moeten zijn in onze samen-
leving? Wanneer en waar wel of niet?

* Wie is voor mij zout of licht?

* Op welke manier kunnen wij vanuit ons geloof smaak geven aan het
leven en licht zijn op de levensweg van onze medemensen?

* Hoe kunnen we als gemeenschap met woorden en in daden getuigen

van de blijde boodschap?

Als afsluiting van mijn persoonlijk gebed noteer ik wat ik wil delen met
de anderen.
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