
KIJKTAFEL 
Advent - 
Kerstmis 

 

Periode  

1ste zondag van de advent → Kerstmis 

Nodig 

● een ondergrond, bijv. doek, vilt,... 

● Boek of prent(en) rond het kerstverhaal 

● Tekstragment(en) uit het kerstverhaal 

● houder/staander voor tekst 

● 4 kaarsen rood of paars 

● een figuurtje bijv. ezel of schaap 

● groene takken 

 

 
 
Voorbereiding 

 

1. Leg de ondergrond klaar. 

 

2. Zet het boek of de (eerste) prent 

rechtop, ergens tegen leunend. 

 

3. Schik de groene takken voor de 

afbeelding.  

 

4. Plaats de kaarsen  voor de groene 

takken. 

 

5. Zet het figuurtje en de tekst bij de eerste 

kaars. 

Tips/variaties 

 

☆ Als je met een boek werkt, kan je het 

gedurende de advent elke week op een 

andere bladzijde openleggen. 

 

☆ Als je met één prent of tafereel werkt, is 

het interessant om elke week een nieuw 

fragment uit het kerstverhaal op de kijktafel 

te plaatsen.. 

 

☆ Verplaats de ezel of het schaapje naar de 

volgende kaars naargelang de advent 

vordert. 



Interessante boeken met passende 

illustraties (voor kinderen): 

 

☆ Maria krijgt een kindje (Mieke van Hooft) 

☆ Het kerstverhaal (Vivian den Hollander) 

☆ Een nacht om nooit te vergeten (Peter 

Bajo) 

☆ Een ster boven Betlehem (illustraties 

Britta Teckentrup) 

☆Kerstmis in de stal (Astrid Lindgren) 

☆ De geboorte van Jezus (Willeke Brouwer) 

 

 

 

Voorbeeld teksten (1 per week): 

 

“Wees dus waakzaam, 

want je weet niet op welke dag 

jullie Heer komt.” 

Mt. 24, 42 

  

Een stem roept in de woestijn: 

“Bereid de weg van de Heer, 

maak zijn paden recht. “ 

 Mt. 3,3 

 

“Gelukkig degene die geen aanstoot 

aan Mij neemt.” 

Mt. 11, 6 

  

 

“Ze zal een zoon krijgen 

en u moet Hem de naam Jezus geven, 

want Hij is degene 

die zijn volk zal redden uit hun zonden.” 

Mt. 1,21 

  

 


