GEBED VREDE EN VERZOENING

Dinsdag 5 april in de Sint-Martinuskerk te Oekene
Woensdag 6 april in de Sint-Janskerk te Rollegem-Kapelle

17u—-17.15 u: Geleid gebed voor vrede...

17.15u—-18 u: Stil gebed. Wie dit wil kan in deze stille tijd een kaarsje laten branden.
Een lichtje van verbondenheid en hoop. Een lichtje om uit te zien naar
vrede.

18 u: Eucharistieviering. Tijdens de woorddienst is er een

verzoeningsmoment, met kans tot persoonlijke belijdenis. Dit in
voorbereiding op het komende paasfeest.

De eucharistievering wordt gevolgd door een stilte bij de
eucharistische aanbidding. Wie dit wil kan in deze stille gebedstijd een
kaarsje laten branden.

19.15u—-19.30u:  Afsluitend geleid moment van gebed en zegen met de eucharistische
aanwezigheid.

"Enkel de dialoog, oprecht en vreedzaam gevoerd, opent de weg naar vrede. Neen, we
mogen niet zwijgen. We moeten weerstand bieden. Ons bewapenen. Maar dan wel met de
wapens van het geloof: het gebed en de solidariteit. Solidair met de ellende en het verdriet
van zoveel onschuldige slachtoffers, gastvrij voor hen die op de viucht zijn, en bidden dat

Gods Geest de harten mag bekeren en een einde stelt aan deze waanzin."
(Kardinaal Jozef De Kesel in de vredesviering op zondag 13 maart '22)

“Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het
kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel
om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de
vrede als sandalen aan uw voeten, en draag daarbij het geloof als schild. Draag Gods woord

als zwaard, dat u van de Geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de Geest.”
(Paulus aan de christengemeente in Efese 6, 13-18)



